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Ee woad van ozze neuje voorzitster

E dreimoal kreftig Lemiesj Alaaf.

Korte tijd zag het eruit alsof deze uitspraak in de boeken van 

de heemkunde zouden verdwijnen. Over tig jaren zou gezegd 

worden, wits de nog dee Verein, wie hoasch dee nog ins, de 

grenswievere, de grensheavere, och nee de Grensschiebere 

natuurlijk. 

Om ons heen zie ik het overal, mensen die (wel of niet ten ge-

volge van covid) niet meer zo van het verenigingsleven zijn, 

carnavalsverenigingen, harmonieën, fanfares bijna overal 

kampt men met uitdunning en weinig verjonging. Daarom 

ben ik er maar al te trots op dat onze vereniging wel nog in 

ons mooie dorp aanwezig is en dat we samen met jullie de 

carnaval nog kunnen vieren. Vanaf dit jaar heb ik het fi guurlij-

ke stokje overgenomen van Ton, nog steeds dankbaar gebruik 

makende van jaren lange ervaring en kennis in combinatie 

met die van de rest van het bestuur, en mag mezelf voorzitter 

noemen van CV de Grensschiebere. Het letterlijke stokje, de 

presidents sceptor neem ik niet 1 op 1 over. Want de excuses 

die mijn generatie heeft om minder actief te zijn binnen een 

vereniging, gaan helaas ook voor mij op en door mijn onregel-

matige werk en mijn prive leven zal ik niet altijd mee kunnen 

trekken. Voorlopig zullen we de presidentenrol verdelen en 

zullen jullie afwisselend gezichten zien die het woord doen of 

proberen openbare vertoningen te stroomlijnen. Hierbij stel 

ik dus ook graag de vacature open voor ‘president van CV de 

Grensschiebere’, maar ook als je geen president wil worden 

ben je natuurlijk van harte welkom binnen onze vereniging.

Daarnaast ben ik enthousiast om te kunnen zeggen dat we 

dit jaar weer een volledig programma zullen draaien, met 

proclamatie, kinderzitting en zelfs het auw wieverbal (zie het 

programma verderop in ons boekje). Ik verheug me er ontzet-

tend op en ben dankbaar voor de enthousiastelingen binnen 

en buiten de vereniging die elk jaar carnaval in Lemiers com-

pleet maken.

Ik hoop jullie op (een van) onze activiteiten te treff en!

Voor nu alvast e dreimoal kreftig 

Lemiesj Alaaf!

Chantal Bücken – Voorzitster C.V. De Grensschiebere Lemiesch
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E woad van de Pastoor
Carnaval 2025

Boem! En toen ging het mis. Een botsing. Wreed wor-

den ze uit hun wereldje gerukt, waarin ze zich hadden 

opgesloten. De ogen stevig gefi xeerd op hun mobieltje, 

de oortjes goed vast in de oren en de volumeknop fl ink 

opengedraaid. Soms ook pratend tegen hun mobieltje 

in de hand. Helemaal niet er van bewust dat er ook nog 

een wereld om je heen is. Tja, dan moet het wel een keer 

misgaan.

De kans is aanwezig dat je dezelfde personen begin 

maart weer tegenkomt. Misschien niet direct herken-

baar, omdat ze zich verkleed hebben. Maar niks mo-

bieltje in de hand, niks oortjes in de oren. Nee, ogen die 

vrolijk rondkijken en zich laten betoveren over alles wat 

ze om zich heen zien, oren die zich laten vullen met vro-

lijke carnavalsmuziek, pratend met elkaar, zingend met 

elkaar, dansend en hossend met elkaar. Hoeveel anders 

dan dat je ze normaal tegen komt.

Normaal lijken ze op-

gesloten te zijn in hun 

eigen wereldje. Maar 

nu opeens helemaal 

open voor die wonder-

lijke wereld om zich heen. Ach hadden we dat aspect van 

carnaval maar het hele jaar. Oog, oor, hart, aandacht voor 

de wereld en vooral voor de mensen om je heen. Het is 

het proberen waard en er gaat een heel andere wereld 

voor je open.

Pastoor René Schuff elers
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      Prinses van de
   Grensschiebere voor 1 dag
Yvonne. Al jaren ben ik een fervent carnavalist. Op de zitting van de Schnapsnaze in Vijlen werd ik voor het eerst 

gepolst voor het prinsessenschap in Lemiers. Geheel onverwachts en in eerste instantie dacht ik dat het een grap 

was. Drie dagen later kwam er toch een serieuzer persoonlijk facebook bericht voorbij, waaruit bleek dat ik min of 

meer al had toegezegd, terwijl ik helemaal niet wist wat de bedoeling was. Dit vond ik super leuk en had er meteen 

zin in, maar anderzijds sceptisch wat er bij komt kijken (helemaal alleen, wel of niet een prins etc.).  Weer een week 

later, maar toch nog maar vier weken voor de carnaval stond Chantal voor de deur. Zij kwam mij gerust stellen om 

aan te geven dat het vooral een dag van plezier maken was en om de carnaval in Lemiers hoog te houden met alle 

beperkingen die dit seizoen aanwezig waren. Die avond heb ik volmondig ja gezegd en werd de zoektocht naar een 

jurk gestart.

Tja en toen. Ik was nog steeds alleen, nog geen prins en geen hofnar. Hoe vind ik op die korte termijn nog iemand. 

Bij de Herrenzitting in Vols heb ik Roger voor de eerste keer gepolst. Zijn eerste primaire reactie was NEE en ben er 

dan ook niet heel ver op doorgegaan.

Weer ging een week voorbij en carnaval kwam dichterbij, jurk was binnen, maar nog steeds alleen. Via via nogmaals 

maar eens wat balletjes opgegooid en toen toch nog maar eens de stoute schoenen aangetrokken en Roger weer 

geappt. Die viel van zijn stoel (letterlijk). Hij had nul actieve herinnering aan het gesprek na de Herrenzitting. Dit 

appje kwam als een donderslag bij heldere hemel voor Roger.

Roger. Roger is ook een actief carnavalsvierder, maar hoeft niet per se als prins of hofnar carnaval te vieren. Na een 

nachtje slapen, overleg met Jenny en ook wat over en weer appen toch de dag erna besloten om hofnar voor 1 dag te 

worden. Maar ja, nog 2 weken en dan was carnaval. Hoe kom je zo snel nog aan een passend pak, want na het passen 

van het Grensschiebere pakje was duidelijk dat dit geen match was (letterlijk en fi guurlijk). Onze bemiddelaar bood 

ook hier weer uitkomst en kon zijn oude pak uitlenen aan mij. Ook dat was geregeld. Niks stond ons prinsessenschap 

en hofnarschap van 1 dag nog in de weg!!!

D-day 13 februari 2024. De zenuwen beginnen te komen. We worden thuis bij Yvonne opgehaald en naar de familie 

Brands gebracht. Het plan wordt meermaals gewijzigd, hetgeen resulteerde in het opbouwen van de spanning. 

Eindelijk aangekomen bij de kerk op d’r plei in Oud Lemiers kwam de volgende uitdaging, hoe komen we ongezien 

boven op de wagen als het plein al vol staat. Wonder boven wonder is dat ons met het nodige kunst en vliegwerk 

gelukt.



Na een introductie over ons, waren nog vele mensen in spanning wie nu prinses of hofnar zou worden. Toen was 

toch het moment van de proclamatie aangebroken dat ik als prinses voor 1 dag werd uitgeroepen tezamen met 

mijn hofnar Roger. Meteen gevolgd door receptie, decoreren en optredens hebben we enkele gezellige uurtjes in 

het zonnetje op d’r plei doorgebracht voordat de optocht zou starten. Aan deze optocht door Lemiers werd mede 

deelgenomen door onze vriendengroepen, hetgeen de dag nog specialer maakte.

Toen was het tijd voor de feestmiddag!! Met mooie optredens van Danny en d`r Tim hebben wij een geweldige 

middag en avond gehad. Op het einde van de dag konden we terugkijken op een dag vol met hoogtepunten. Het 

moment was aangebroken om onze prinsessenketting en hofnarketting van de Grensschiebere in te leveren.

Ondanks dat het maar 1 dag was, vond de Limburger het belangrijk genoeg om hier groots over uit te pakken in de 

krant van Aswoensdag. Via deze weg willen wij ons bedanken bij de Grensschiebere en de aanwezige carnavalisten 

voor het mogelijk maken van deze dag. Dankjewel!

3x Lemiesch Alaaf!!!

Yvonne en Roger



SCHENKSCHENK
TEL 043-30 66 402

www.schenk-rijopleidingen.nl

Schenk Rijopleidingen - Lemiers
Ook voor bromfi ets-rijbewijs! L

E donnerend 3 kreftig:

Lemiesj Alaaf!

Lemiesj Alaaf!

Lemiesj Alaaf!

Internetsites - Drukwerk - Advertenties www.forte-ac.com

Sandkaulstraße 53

52062 Aachen

Tel.:  +49 241 53 106 100

Fax: +49 241 53 106 109

kontakt@forte-ac.com



 

    Slijterij en 

        Drankenhandel

     Gouders
KOPERSTRAAT 13 – VAALS – TEL. 043-3062333
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KARTEN
SIM RACING

BOWLEN
LASERGAME

KARAOKE
PRISON AREA

NIEUW!



E woad van ‚t Kingercommittee
2024 was weer eens een apart carnavalsjaar in Lemiësj. 

Door de onduidelijkheid wat wel en niet mogelijk zou 

zijn in onze zaal, hebben we vorig besloten als Kinger-

committee om de activiteiten te beperken. Gelukkig is 

komend jaar wel duidelijk wat kan. In het kort: alles. 

Dit betekent dat we ook met de kling karnevalisten va 

Lemiësj weer meerdere dagen carnaval gaan vieren. Dat 

begint natuurlijk met “de kengerzietsoeng” op zaterdag 

18 januari. De boekingen van meerdere artiesten zijn 

gedaan en de uitnodigingen naar de carnavalsvereni-

gingen uit Vaals en Vijlen zijn de deur uit. Oftewel, dat et 

jemuutlich zal zië, is alweer zeker. En ook voor jet lekkesj 

tze eëse is gezorgd. 

Verder zorgen de Grensschiebere dat ook de kinderen 

weer met de grote carnavalisten kunnen meevieren, 

zeker ook op onze karnevalsdinsdig, waar we eerst de 

optocht en daarna het prins(ess)enbal vieren. Met na-

tuurlijk aan het einde de afsluiting van onze carnaval.

We willen als Kingercommittee natuurlijk ook de ko-

mende jaren carnaval kunnen blijven vieren, met groot 

en zeker ook klein. Elk jaar willen we dan ook leuke acti-

viteiten blijven organiseren. Wat hulp is dan zo nu en dan 

wel welkom. Dus lijkt het je leuk als ouder, grote broer of 

zus, tante of oom, opa of oma of in welke vorm dan ook 

om daarmee te helpen, laat het ons dan vooral weten. 

Vele handen maken licht werk en alle hulp is welkom. 

Hiervoor hoef je ook niet per se lid van de vereniging te 

zijn (mag natuurlijk wel ). 

Ook hopen we weer, zoals vanouds, in de toekomst weer 

jeugdige hoechlustigheden te kunnen proclameren. Dus 

alle kinderen die het leuk vinden om een jaar als jeugd-

prins, jeugdprinses of jeugdhofnar de carnaval te vieren, 

zeg tegen je ouders dat ze altijd mij of iemand anders van 

de vereniging een keertje kunnen aanspreken. Het zou 

toch geweldig zijn als ook de kling Grensschiebere weer 

een hoechlustigheed zouden krijgen! Dus als interesse, 

laat het vooral weten.

Namens ’t Kingercommittee hopen we jullie te zien tij-

dens alle activiteiten van de Grensschiebere! Het zou heel 

mooi zijn als we laten zien dat we in Lemiësj zeer zeker 

een mooie zaal hebben en nodig blijven hebben en dat 

kunnen we alleen maar samen.

Namens ’t Kingercommittee,

 John Bulles
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E n t s o r g u n g GmbH
h l

info@philippen.com • www.philippen.com

Weststraße 46 • 52074 Aachen

Telefon: +49 (0) 241 - 55 96 97 - 0 
Fax: +49 (0) 241 - 55 96 97 - 49

Openingstijden:

Mo - Fr 700 - 1700 Uhr 
Sa  700 - 1300 Uhr





Lencer
Praktijk voor 
fysio-, manueele- en 
kinderfysiotherapie

Schurzelter Straße 569-571 

52074 Aachen

Tel 0241 / 8 79 52 80

Fax 0241 / 8 79 52 82

Küpperstraße 2-4

52066 Aachen

Tel 0241 / 9 97 18 02

Fax  0241 / 9 97 18 04

LENCER
Vuur zeunt doa wenn enge pieng 
hat a jen knösj. Bel jeweun op. 
D`r nommer sjteet bovve. 
De hollendsje krankekass betsaalt 
`t veur disj. 

Wat vuur könne?

Manuelle
Fysio
Kingerfysio
Treniere op jeräte
Massiere

En v`r komme och heem

önönnnnnn

Lemiesch Alaaf !

Lemiesch Alaaf !













 Maastrichterlaan 91

6291 EM Vaals

Telefoon: 043 – 30 66 755

E-Mail: info@thessalonikivaals.nl

Dagelijks geopend van 17.00 uur tot 23.00 uur.

Hebt u iets te vieren of gewoon behoefte aan een gezellig avondje uit, 

breng ons dan een bezoekje.

Wij verheugen ons op uw komst en wensen u alvast Kali Orexi (smake-

lijk eten).

Team Thessaloniki Vaals

www.thessalonikivaals.nl



+49.(0)241.83470   www.buecken-gmbh.de   

AIRCONDITIONING en KOELTECHNIEK



Hakkenbar Vaals
Tel: 043-3064612

Mob: 06-12872640
Mob: 06-51569677

BORDUREN - GRAVEREN - BELETTEREN - NAAMBORDEN
SPANDOEKEN - RECLAMEBORDEN - FULL-COLOR PRINTS

WWW.HAKKENBARVAALS.NL

H.B.V.
40 Jaar Vaals

H.B.V.
40 Jaar Vaals
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Schildersbedrijf Paul & Markus May
M:+491786170588 • T: +49241706080
www.may-malermeister.de









www.mameliscare.nl

Kortdurende, specialistische zorg waar de cliënt 
en het welbevinden van de cliënt centraal staan. 

Dat is waar het bij Mamelis Care om draait.

Specialistische herstelzorg
Mamelis Care



               . Sanitair                         Voncken Bouwservice 

                .Complete                       Tegelwerken - Stucwerken  
                  badkamers 

                .Woning  
                  aanpassingen 

                          St. Catharinastraat 13    6295 AD    Lemiers 

                                Tel. 043-7519797 / 06-52415371 

     www.vonckenbouwservice.nl 





Het brein achter deze brochure





Akenerstraat 31 (hoek Kerkstraat) 6291 BA Vaals
telefoon +31 (0) 43 306 17 40

www.schatull.nl     info@schatull.nl

Patron Cuisiniers Monique & Dario
Europese koks, ambachtelijk werkend

 in het belang van gezonde voeding



Maastrichterlaan 23Maastrichterlaan 23
6291 GC Vaals6291 GC Vaals

keuken sluit om 21.30 uurkeuken sluit om 21.30 uur



Herinneringen van 
een oud-president
Herinneringen van een oud-president

Is miech jevroat woade: of ich tóch nog ee sjtuksje wool 

sjrieve veur in oos jaarlijks carnavalsbeukske. Noa 20 kier 

jet jesjreave tse ha, es President, kent dizze ooch nog 

waal d’r beij es Oad President. Tsja, de tijden veranderen. 

Stom gezegde natuurlijk, maar het klopt wel. Als nú 65 

jarige ben ik blij dat ik mijn scepter heb mogen door-

geven aan “de jeugd”. Dat die hun eigen herinneringen 

mogen maken, zoals ik de mijne heb.

Terug denken aan toen. Toen, 20 jaar geleden. Toen het 

voor mij begon als President. Kai Weber had al langer 

aangegeven dat hij er mee ophield. Ik was de voorlaat-

ste prins van hem. En wie hem ging opvolgen? Had mijn 

vinger écht niet opgestoken, of ik was het al. Tsja.. En 

dán begint “het feestje” pas echt. Kai had het aftreden 

van prins Carlo nog als president afgemaakt, en gaf zijn 

(veel te grote) presidentenjas aan mij. Opnieuw veren 

op de kop, een andere scepter en de presidentenketen 

om, en hup proclameren maar. Als nieuwe president 

proclameerde ik Prinses Monika, die als eerste prinses 

uit de regio tevoorschijn kwam. En toen leefden wij nog lang en gelukkig. Ha ha.. In het bestuur althans. Toen bleven 

we voornamelijk in de gemeente Vaals, met af en toe een uitstapje. Toen waren onze recepties nog op zondagoch-

tend.. Zondagochtend.. Ik vergeet nooit dat alle vereine op de zondagochtend het een zéér “onchristelijk” tijdstip 

vonden, zó vroeg. Op de zoondag ooch nog.. Allemaal hadden ze wel wat te doen. Óf naar de mis met daarna erwten-

soep eten. Óf een optocht voorbereiden. Óf voetballen. Óf.. En wij in alle vroegte met de harmonie voorop de Prins/

es ophalen voor de receptie op de zondagochtend. En i Lemieësj voonge vuur dát jaans normaal. Dat was toch altijd 

zó geweest. Ik vergeet nooit die ene keer dat we door de straten reden met de cabrio van Ton Hartgerink (klasse Ton) 

volgeladen met Prins/es en Hofnar terwijl de sneeuw zachtjes begon te vallen. Niemand op straat.. Koud, grijs, en 

sneeuw. En wij, met de harmonie voorop, jazeker alsof niks aan de hand was, gezellig op straat een feestje bouwen 

op weg naar café Oud Lemiers voor onze receptie.. Toen begon onze carnaval eigenlijk met de schoolcarnaval. Di-

recteur Harry kon er wel wat van. Menig vaatje gesneuveld, toen.  De schoolcarnaval blies eigenlijk de carnaval in. 

Samen met de bejaardenzitting op woensdagavond. Vast programma, elke jaar weer. Dzju nog, dát woar sjun. Han 

iech ’t nog neet ins uvver het damescomité jehad, of ozzere Lollypops. 

En toen hadden we eigenlijk alleen nog onze eigen optocht i Lemieësj, die we als verein reden/liepen. Behalve dan 

de kinderoptocht op zaterdagmiddag. We “verzonnen” wel wat als carnavalswagen. Jean Spierts, va hatse veur al 

die joare. Hij reed zelfs met de harmonie in de kinderoptocht mee. Met zijn brandweer auto, vol geladen met overal 

muzikanten in de wagen, op de ladder, waar een plekje was speelde iemand op zijn instrument. En de Kèngerprin-

sewagen voor de dinsdag huurde we va de Breuzelèèrkes oes Mèchele. En de jroëse waagel ooch. Toen waren er nog 

geen verkeersregelaars. Of optocht reglementen. De politie kwam, en keek ernaar. Het gíng toch goed.. Klaar. 



Wat ik me ook herinner is dat op een proclamatiezitting er écht niemand meer in kon. Vol. Helemaal afgeladen vol. 

En toen kwamen de Breuzelère óók nog aanzetten op het end van de avond. Want hunne prinses oes Mamelis (tsja 

Lindy..) wilde persé noa Lemieësj. D’r Michel nog noeïts huure zaage: iech han jing jlazer mie.. Op. Alles op… Dat 

zaat hea ooch nog ins ing kier op inge oavend met ozzere Carnavalsdisco. Rennen en lopen naar de kelder, en de voor-

raad Flügel was op. Helemaal op. Niks meer daar. Ja ja, carnaval i Lemieësj veur jroes, middel, én kling.

Toen waren die problemen met onze zaal ook nog niet. En toen waren er nog veel carnavalsvierders onder ons, 

die er nú ook niet meer zijn. Ja, in die 20 jaar staat het leven niet stil. Het evalueert natuurlijk automatisch verder, 

en daar moet je niet rouwig om zijn. Elke generatie heeft zijn eigen tijd en evenementen waar je als vereniging of 

individueel, naar toe gaat. En dus leuk vindt. En onder elkaar bent. Gelijk gestemde. En als dát er is, dan is het toch 

goed. Terug denken is mooi. Iedere oudere doet dat af en toe. En hopelijk met véél carnavalsplezier. En zo denkt de 

jeugd vooruit, hopelijk óók met veel voorpret. Want eerlijk is eerlijk, de voorpret is nog vaak het leukste. Ing dank a 

vrung én familie die al die joare beij miech woare es President, wie zèt men dat ooch alwier: ’t broet nit perfect tse 

zie um ’t sjun tse ha..

Sjun daag, en de jrus oes Mamelis va ing Oad President, Anton Schenk.




